
 
 

 
 

 
Beste ouders 
 
Ons thema voor de komende drie weken is: ‘Was ik maar…’ een prentenboek van Mies van 

Hout. Was ik maar een libelle, dacht de krekel. Alle dieren verlangen naar iets wat een ander 
goed kan maar ze lijken te vergeten waarom ze zelf zo bijzonder zijn. 

In het project bij dit boek helpen de kinderen de dieren met wat ze willen, én geven ze 
complimenten voor wat hen zelf zo bijzonder maakt. Bij elke activiteit staat één dier centraal. 

De kleuters leren meer over de dieren, over hoe ze leven en wat ze goed kunnen. Naast de 
belangrijke focus op rekenen en taal, ontdekken we ook hoe de dieren leven. 
 

 
 
Wie themamateriaal heeft: er mogen boeken meegebracht worden over: de vlinder, de 

wandelende tak, een schrijvertje, een vuurvliegje, een bij, een spin, een lieveheersbeestje, 
een mier, een slak, een krekel en een libelle. Misschien vinden jullie samen informatieve 
boekjes over deze dieren in de bibliotheek. Annelien gaf ons alvast een leuke rondleiding en 

zal blij verrast zijn kindjes met mama en papa terug te zien. Ik wacht even af wat jullie 

meebrengen en ga als laatste op bezoek in de bib. Zo heb ik niet alles vooraf mee.       

 
We oefenen ook voor ons schoolfeest en op donderdag 30 mei gaan we dan naar de 

kinderboerderij. Alvast bedankt voor de chauffeurs die ons willen brengen en terug ophalen. 
Vergeten jullie de briefjes hieromtrent niet mee te geven maandag 13 mei? 

 
Ook al even meegeven dat er voor de kleuters oudercontactavond is op maandag 10 juni en 

dinsdag 11 juni. Uitnodiging volgt. 
 
 

 
Voor iedereen een zonnig en deugddoend verlengd weekend en tot maandag! 

Juf Dorine 

 


