
 

 

 

 

 

 

Beste ouders 

 
We leerden wat meer over elektriciteit, windmolens en stopcontacten. We slaagden 

erin zelf een lamp te laten branden en met een ballon konden we onze haren recht 
zetten. Vooral dat laatste wilden de kleuters ook thuis eens doen met mama en 

papa.       Zo werd het effect van elektriciteit even zichtbaar. 
     

 
  

Ook de prinsen en prinsessen waren talrijk aanwezig en keken vol interesse naar 
beelden van onze koninklijke familie. In hun leefwereld verrassend dat wij een 

koning en een koningin hebben. 
 

De zelfgemaakte plasticine valt ook erg in de smaak. Gelukkig niet letterlijk.       

 

 
 

Ons thema voor de komende twee weken is ‘heksen’. De tweede week werken we 
hiervoor ook samen met de derde kleuterklas.  

We gaan op stap in het bos op zoek naar noten, bolsters, … voor onze heksensoep. 
We proberen of ook wij kunnen toveren, zingen een heksenlied, maken 

heksenklanken en luisteren wat hetzelfde klinkt, … 
 

We schenken ook aandacht aan Allerheiligen en bezoeken samen het kerkhof. We 

maken het even stil. 
 

Wie themamateriaal heeft, mag dit zoals gewoonlijk goed genaamtekend 
meebrengen. Ik denk aan boeken, goocheldoos, … 

Op vrijdagvoormiddag 20 oktober ben ik op bijscholing: Creëren van een krachtig 

taalklimaat en stimuleren van taalvaardigheid. Juf Annelies neemt die voormiddag 

de klas over. 

  
Dan wens ik jullie een prettig weekend en graag tot maandag! 

Juf Dorine  


