
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders 
 

Ons thema na de herfstvakantie loopt over twee à drie weken.  
We werken rond ‘het kabouterboek’ van Loes Riphagen. 

 

 
 

Kleine kabouter Kik neemt ons mee in de wereld van de moderne kabouter. We 
ontdekken hoe kabouters leven, wat ze de hele dag doen en hoe ze zich zo goed 

verborgen weten te houden.  
 

We leren samen met de kabouters rekenen, taal, drama, … en leren samen ook 
heel veel over onszelf. Jullie kleuter vertelt er tijdens het thema vast meer over. 

 

Wie themamateriaal heeft, mag dit zoals gewoonlijk goed genaamtekend 
meebrengen. Ik denk aan (tuin)kabouters, kaboutermutsen, kabouterpopjes, … 

 
Even ver vooruitblikken:  

• Op maandag 25 maart gaan we met de 2e en 3e kleuterklas naar de 
Gavers. Van ’s morgens tot ’s middags. Hiervoor zouden we graag beroep 

doen op chauffeurs die ons ter plaatse kunnen brengen en terug. Een briefje 
hiervoor volgt uiteraard later. Alvast bedankt! 

 
Op maandag 23 oktober kwam juf Estée even meevolgen in onze klas. Juf Estée 

loopt stage in onze klas. Na de herfstvakantie zal ze nog enkele dagen eens komen 
meevolgen en soms een activiteit begeleiden. Na de Kerstvakantie is er dan haar 

effectieve stage en werkt juf Estée een thema uit met de kindjes en staat ze zelf 
voor de klas.  

 

Zo, nu zijn jullie weer helemaal mee. 
 

  
Aan iedereen een fijne herfstvakantie 

Juf Dorine  


