
 

 

 

 

 

 
Beste ouders 

 

Ons thema voor de komende twee weken is ‘Carnaval’.  
De oudsten van het gezin kregen een brief mee met enkele praktische zaken. 

Iedereen is vrij in de keuze hoe en in wat hij/zij zich verkleedt. Er is dus geen 
thema.  

De laatste week voor de krokusvakantie zijn er wel de themadagen. Zo wordt er 
elke dag al even van de carnavalssfeer geproefd. Op vrijdagnamiddag is er dan ons 

carnavalsfeest. 
In de klas knutselen we onze eigen carnavalshoed. 

 
 

 
 
 

  
Wie themamateriaal heeft, mag dit zoals gewoonlijk goed genaamtekend 

meegeven. Ik denk aan boeken, maskers, serpentines, … 
 

 
 

 
Een prettig weekend en tot maandag! 

 
Juf Dorine 

 


