
 

 

 

Ahoi! 

 

Beste ouders, 

 

Vanaf maandag gaan we allerlei zaken ontdekken over piraten! 

Samen met “Woeste Willem” worden we ondergedompeld in de wereld van 

de zeerovers. 

We zullen hierrond twee weken aan de slag gaan. 

 

Binnen dit thema komen verschillende wiskundige, talige en 

schrijfmotorische activiteiten aan bod. Verder leren we een zeemanslied, 

experimenteren we met zinken en drijven, werken we met de bee-bot… 

 

En wie weet…misschien vinden we wel een schat! 

 

Wie hieromtrent themamateriaal heeft, mag dit zeker genaamtekend 

meebrengen!  

 

Volgende week wordt er natuurlijk ook druk gerepeteerd voor het 

schoolfeest! 

We heten jullie van harte welkom op zaterdag 14 mei om 14u! 

 

Ik wens alle mama’s op zondag een leuke Moederdag! 

 

 

Fijn weekend! 

 

Groetjes, 

Juf Janne 

 

 

THEMA: WOESTE WILLEM (PIRATEN) 


