
 

 

Beste ouders, 

 

Het spreekt voor zich dat we tijdens ons komende thema rond Sinterklaas zullen 

werken.  

 

Vandaag konden we al allerlei spullen vinden in onze tuin… een zakdoek, een 

boek, een speelgoedpaard, een letter “P”… 

Samen dachten we na wie dit hier zou kunnen gelegd hebben. 

Plots zaten er in onze klas ook kaartjes verstopt met allerlei Pieten.  

We zochten uit of de kaartjes en de voorwerpen misschien iets met elkaar te 

maken hadden. 

 

Volgende week zullen we brainstormen over wat we al weten over de Sint, wat 

we willen doen of maken rond het thema in de klas en vooral… over wat we 

graag nog willen weten! 

We gaan voor bepaalde activiteiten ook samenwerken met de 2e kleuterklas. 

 

Daarnaast gaan we aan de slag met het boek “Nog 13 nachtjes wakker liggen…”  

En…hopelijk komt de Sint ook binnenkort bij ons langs! 

 

Indien jullie materiaal hebben dat past bij dit thema, mag dit zeker meegebracht 

worden. Graag alles naamtekenen!  

 

Groetjes, 

Juf Janne 

THEMA: DE KOMST VAN DE SINT 


